
Wandelende takken

Kijk daar, een wandelende tak
in een flitsend wandelpak.
Hij marcheert een blokje om
naar het huis van Tim en Tom.

In dat huis woont vriend Koos Tak,
warm verstopt onder het dak.
Twee takken wandelen, nee drie,
ik weet echt niet wat ik zie.

Heel veel takken zij aan zij,
’k tel wel honderd op een rij.
Maar ineens, o wat een pech,
waaien alle takken weg.

Zo gaat het bijna elke keer,
na zonneschijn komt takkeweer.
De takken rennen naar hun huis
en zitten nu weer lekker thuis.


